
 

PASEN / OOSTWOLD  
 
Gedicht – Paasochtend  
 
Welkom      
 
Paasgroet  
v Het licht van zondag straalt in ‘t rond. 
 Het stralend licht dat God ons zond. 
 
g Het licht van licht en vrolijkheid, 
 het licht van Gods genegenheid. 
 
v Het licht van zondag straalt in ‘t rond. 
 Het stralend licht dat God ons zond. 
 
g De dageraad van Genesis. 
 De dag van de verrijzenis. 
 
Intochtslied: lied 637  
 
Bemoediging en groet 
v De Heer zij met u!  
g Ook met u zij de Heer. 
v Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
g die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
v O God, keer u om naar ons toe  
g en doe ons weer leven met hart en ziel.  
v Laat ons, o Heer, uw liefde zien  
g en geef ons uw heil.  
 
v Maak ons tot Paasgetuigen: De Heer is waarlijk opgestaan!  
g De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 
 
Uitleg liturgische schikking    
 
Lied bij de schikking: lied 628: 1, 2 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: lied 624 
 
Gebed bij de opening van de bijbel 

Moment met de kinderen  
 
Lied (Liedjesbijbel) 
 
 Ik danste op de eerste zonnestraal,  
 ik danste op de sterren en de maan,  
 ik danste uit de hemel naar omlaag,  
 ja, dansend in een stal kwam ik op aard’. 
 
refr Kom, iedereen, en dans, dans, dans!  
 Want kijk, ik ben de dans, dans, dans!  
 Volg mij en dans me achterna!  
 Samen doen we de dans, dans, dans!  
 
 Ik danste rond en bleef niet lang alleen,  
 er danste al meteen een visser mee.  
 We dansten door met iemand die niets zag,  
 toen danste zelfs wie nooit gelopen had. 
 We dansten fijn, toch werden mensen kwaad:  
 ‘Dat dansen, niet normaal, het houdt geen maat.  
 Dat dansen, bah, dat valt toch uit de toon,  
 dat dansen moet nu stoppen, doe gewoon!’     
 
 refrein  
 
 We dansten, maar ze duwden m’ aan de kant.  
 Ik danste door, de rest ontsprong de dans,  
 ik danste, maar mijn benen werden zwaar,  
 mijn dansen brak, ik zakte in elkaar…  
 
 Ik dans, ik dans, ik ben weer opgestaan!  
 Ik dans, ik dans, dat blijft altijd mijn naam!  
 Ik dans, ik dans, en als je mee wilt gaan,  
 ik dans, ik dans, sta op en sluit je aan!     
 
 refrein 
 
 de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
Lied 601 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18  
 
Lied: 617: 1 
 



 

Verhaal 
 
Lied 630: 1 
 

Enkele woorden 
 
Lied 612 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
 de kinderen komen terug in de kerk 
 
Slotlied: lied 634 
 
Zegenbede: lied 430 (de gemeente gaat staan en antwoordt zingend...) 
 
v Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
g 
 
 

 
v Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen: 
g Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
v Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven: 
g Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
v Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 
g Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
v Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: 
g Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
v Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
g Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Collecten bij de uitgang (zie nieuwsbrief voor de doelen) 
 

 
 
 Na de dienst is iedereen van harte welkom om nog even te blijven 
 voor koffie/thee/limonade en iets lekkers 

 
 
 


